
OV MOTORDAG 2024  -  wo 22 mei 2024 

Inschrijven vanaf 12 mei via  

• de website van de Twentse Motor Club \ nieuws \ OV motordag 2024 

o na betaling kun je de route direct downloaden. 

o Ev. kan ook ter plekke ingeschreven worden, betaling uitsluitend met pin 

• Als je de route op je Garmin navi wil laten zetten dan kan dat, neem dan wel je eigen 

kabeltje mee. Wij hebben géén TomTom applicatie. 

 

• Startpunt:  van der Valk Apeldoorn - de Cantharel, van Golsteinlaan 20, Apeldoorn 

• Starttijd: tussen 9:00u en 10:30u 

• Kosten: € 6,- pp. 

Zoals bekend is de OVM oorspronkelijk een initiatief van de voormalige BBA, van Tom Boudewijns. 

Na 24 edities georganiseerd te hebben heeft Tom het stokje overgedragen aan de Twentse Motor 

Club. En omdat wij natuurlijk uit het oosten van het land komen leek het ons toepasselijk nu eens 

een rit naar het deze kant van het land te organiseren.  

De route is ca. 180 km lang. Na vertrek vanaf vd. Valk rijden we meteen door een heel mooi stukje 

Veluwe. Langs de schaapskooi Hoog Buurlo en over de heidevelden bij Asselt. Boven Apeldoorn 

ruilen we van streek en toeren we het Salland binnen. We kruisen diverse keren de A1. We rijden 

door het prachtige platteland dat je meestal vanaf de autosnelweg aanschouwt. Ergens bij het 

dorpje Loo komen we dan aan in Twente. Ook rijden we in de buurt van Markelo pal langs de 

157m hoge televisietoren in het buurtschap Markelosebroek. De heenroute eindigt in het dorp 

Hengevelde bij, uiteraard, de kerk. Daar liggen diverse horeca-gelegenheden. Maar ook eerder en 

later in de route vind je leuke plekjes om even aan te leggen.  

Hengevelde is het meest oostelijke punt van de tocht. We richten vanaf hier het voorwiel weer 

richting het westen. Via dorpen als Gelselaar, (de bossen rondom) Vorden, Eerbeek, Loenen en 

Hoenderloo rijden we weer terug naar het beginpunt van de route. Heel veel laanachtige, met 

bomen omzoomde weggetjes. Op de Veluwe, bij Loenen rijden we langs het Nationaal Ereveld, 

begraafplaats van ruim 4000 oorlogsslachtoffers. Het Ereveld is geopend van 1100u-1600u. 

De tocht eindigt waar we ook gestart zijn: bij van der Valk, de Cantharel. Hier kun je uitstekend 

terecht voor een hapje en een drankje.  

 

Zoals altijd; wij hebben een mooie route uitgezet en hopen dat heel motorrijdend OV Nederland 

meedoet aan de OV Motordag 2024. 

Mochten er nog vragen zijn, stel die dan via evenementen@twentsemotorclub.nl 

Graag tot ziens in Apeldoorn. 

Namens de Twentse Motor Club,   Wim Lieven, Connexxion OV 

mailto:evenementen@twentsemotorclub.nl

